
SLOBKOUSNIEUWS 06 jrg2 

Dinsdag 7februari 2012 

 

Op dinsdag  gingen Luc en Jan op wandel in ’t Plat en het Hobos. We stapten flink door want bij min 13 °C 

en een stevig windje is slenteren echt geen optie! Twee reeën kwamen ons onderweg vriendelijk goeie dag 

zeggen en op de terugweg kregen we een kwetterconcert van sijsjes. 

Op woensdagavond geen slobkousactiviteit want heel wat slobkousen hadden zich ingeschreven voor de 

cursus mossen van Bryolim op donderdagavond. Er waren dan ook vooral bekende slobkousgezichten 

rond de tafels zoals je kan zien in de mooie plaatjes. 

 

Volgende week dinsdag 14 februari 2012 gaan we wandelen in het 

Hagenven. Wie ons wil vergezellen is van harte welkom. We 

vertrekken stipt om 9:00 uur aan de Wulp. Vergeet je loep niet want 

het gaat weer dooien en dan zien we de mossen terug. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Jan



Mooie plaatjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           De ijverige leerlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De streverkes 

 

 

 

 

 

                                      De strenge leraar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En de ???????? 

 


